De ontstaansgeschiedenis van de St. Christoffelgroep. Hiervoor moeten we
terug tot het jaar 1937. Toen in dat jaar in Nederland de Wereld Jamboree
werd gehouden, werd er in Den Bosch bij de St. Pieterparochie een nieuwe
verkennersgroep opgericht. Ze noemden zich de Don Bosco groep, naar
een bekend jongerenwerker. In 1952 bestond deze groep nog alleen uit een
welpenhorde en een groepje van 6 verkenners zonder staf. Omdat de naom
Don Bosco ook werd gebruikt door het stedelijk jeugdzorgwerk, werd de
naam in 1953 veranderd in St. Christoffelgroep.

Bij deze naamsverandering werd bij deze gelegenheid ook gekozen voor

een nieuwe kleur groepsdas. De blauw geruite stof was in die periode niet
meer verkrijgbaar. De nieuwe kleur werd paars/rood welke we anno 2013
nog steeds dragen. Vrij snel na de oprichting kwam de groep in de Bossche

binnenstad in de problemen doordat hun gebouw werd gesaneerd en nieuwe
leden bleven uit.

Na overleg met toenmalige pastoor de Leijer besloot de leiding van de St.
Christoffelgroep om in 1957 om te verhuizen naar een blokhut in de Beatrix-
straat te Hintham-Noord. Bij eerdere pogingen in de jaren 70 om de historie
te achter halen met de hulp van pastoor de Nijs o.a. uit het archief van de
Anna Parochie in Hintham was niets van een datum van een oprichting van
een scoutinggroep in aangetroffen. Enkele Hinthammers wisten te
vertellen dat in Hintham in 1947 een verkennersgroep was
opgericht. De eerste groepsleider of hopman was Toon van
Pinxsteren woonachtig aan de weg Hintham en de eerste
ARela zou ene meur. Gijsen zijn geweest. Toon van
Pinxsteren verteld dat er voor- en na de oorlog een
jeugdbeweging was die de naam droeg van
Pioniers, en scouting is pionieren. Deze beweging
werd in 1947 omgezet in een verkenners
groep, met welpen en verkenners. Deze
groep kreeg de officiéle naam van
Charles de Foucauldgroep.
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In het parochieboek schrijft de toenmalig pastoor
Hoekx: 29 mei 1949. Na de hoogmis de eerste steen

gezegend en door mij geplaatst voor de blokhut van de

¢ Charles de Foucauldgroep der verkenners, in tegenwoordigheid van

e aalmoezenier pater Engelbertus de H.H. Harten. Op 7 augustus 1949 bli-

jkt dat de Charles de Foucauldgroep een dienstverlenende plaats inneemt

in de Hinthamse gemeenschap.

Een half jaar later, 13 november 1949, werd de blokhut in de Beatrixstraat
in Hintham-noord daadwerkelijk in gebruik genomen. Daarmee belanden
we in de jaren ‘50. Jaarlijks vonden er diverse activiteiten plaats, waaronder
Annekes-dag, de dag van het kind. Uit de jaren ‘50 komt echter weinig
nieuws over onze verkennersgroep, de welpen, de gidsen en kabouters. In
het parochieboek lezen we een verslag van Annekes-dag: Woensdag wordt
speciaal de dag van de reiinie der kleine Annekes, niet op de pastorie
gehouden maar op de blokhut der meisjes. Letterlijk opgevat, betekent dit,
dat de verkennerij dan al een vrouwelijke tak zou hebben. De Anna-groep.

In 1957 neemt de Bossche St. Christoffelgroep zijn entree in de Hinthamse
blokhut. Van de Charles de Foucauldgroep werd in de archieven niets meer
terug gevonden. De St. Christoffelgroep, toen opgenomen in de jeugdcen-
trale van Hintham, kreeg bezetting van de Hinthamse jeugd en kapelaan
Ruijgrok wordt aalmoezenier. De Scoutinggroep St. Christoffel in de huidige
vorm is een feit. De heer H. Sauter werd vervolgens als groepsleider op-
gevolgd door Ton Oomen (tot 1974), en Paul Heessels (1974 -1985).

In de jaren zestig brandde de blokhut in de Beatrixstraat af en verhuisde de
St. Christoffelgroep naar een grotendeels zelfgebouwde blokhut aan de
Christiaan Kannemansstraat, welke men samen deelde met de meisjes van
de H. Annagroep. In 1975 besloten beide groepen verder samen te gaan als
St. Christoffelgroep.

Ook aan het begin van de jaren negentig werd nog een flinke
uitbreiding door voornamelijk de eigen leiders gerealiseerd. Hier had

men echter niet lang plezier van aangezien de groep in 1996 uit de blokhut
moest vertrekken wegens sanering voor woningbouw. Op 31 december
moest men halsoverkop het pand verlaten en was men dus dakloos.



trots op kunnen zijn. Op 11 juni 20
ouder Eigeman en de voorzitters

05 is de officiéle opening door weth-
Mike Viguurs en Sjoerd Homminga,







